Dagelijks trekken vele toeristen naar Deventer. Met een stadswandeling in de hand en met
de blik gericht op de vele monumenten en sfeervolle doorkijkjes wordt er genoten van de
historische schoonheid die de stad in ruime mate te bieden heeft.

Er valt veel te genieten in Deventer. De stad heeft een roemrijk verleden en dat is aan veel af
te lezen. Deventer was lid van de Hanze, was bekend om haar jaarmarkten, kende vooraan-
staande onderwijsinstellingen en was een belangrijk kerkelijk centrum. En nog steeds, in de

eenentwintigste eeuw, staat Deventer haar mannetje en is het een levende stad!

In deze canon komt veel van dat moois dat Deventer te bieden heeft voorbij. In vijftig vensters
worden, compact, de belangrijkste onderwerpen uit de rijke geschiedenis van de stad
besproken, een geschiedenis die doorloopt tot in het heden, maar die al start in prehistorische

tijden toen de eerste mensen de IJsselstreek bewoonden.
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Vijftig vensters op Deventer
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